
 

 

 
  

Op reis met De Barge door Sophie Huysman 

 

 

 

De Barge was een trekschuit die op het kanaal tussen Gent en Brugge voer. 

Sophie vertelt de historiek van de bargedienst. Deze begon in 1624, op initiatief van de  

Staten van Vlaanderen, toen de Brugse Vaart klaar was en bleef bestaan tot 1911. 

Tijdens deze lezing komt u meer te weten over de geschiedenis van deze trekschuit, hoe de 

werkorganisatie verliep, hoe men omging met de reglementeringen en in welk tijdskader we 

de Barge kunnen situeren.  Zij belicht ook de sociologische impact die deze vervoerdienst gaf 

voor onze contreien. 

Sommige trekschuiten waren bijzonder luxueus ingericht. Zo comfortabel, dat zelfs koningen 

en koninginnen zich lieten vervoeren. Ook in Brugge vind je nog sporen van de 

aanlegplaatsen. En wat heeft Jantje van Pardoens hier mee te maken? 

 

Donderdag 9 november 2023 om 20 uur in de bovenzaal van  

De Valkaart, A. Rodenbachtstraat 42 te Oostkamp. 

De toegangsprijs bedraagt 10 euro, leden Davidsfonds 7 euro. 

Graag vooraf reserveren via cultuurdfoostkamp@gmail.com  


