
 

De zwaan in kunst en muziek 
Een avond met cultuurhistorische verhalen, 

beeld en muziek! 
 

ingeleid door 

 
Liesbet Vereertbrugghen 

 
 

We gaan op zoek naar de culturele biotoop 

van de Zwaan! De zwaan werd een symbool 
van schoonheid, zuiverheid, muziek, eeuwige 

trouw, van liefde en profetie, maar ook van 
wellust en hoogmoed. Niet alleen geliefd bij 

Grieken en Romeinen, haar thematiek zit ook 
diepgeworteld in volksverhalen, sprookjes en 

religies. De zwaan als betoverde prins, 
geheimzinnige ridder, als vermomde god of 

als een schitterend sterrenbeeld, het zijn 
maar enkele van haar vele 

verschijningsvormen! Welkom in de wondere 
wereld van de zwaan! 

 
Even voorstellen: Liesbet Vereertbrugghen 

studeerde musicologie aan de KULeuven en 

heeft een grote voorliefde voor middeleeuwse muziek en polyfonie. Jarenlang 
gaf ze muziekgeschiedenis en Algemene Muziekcultuur. Tot oktober 2022 was 

ze jaren producer en netcoördinator bij Klara. 
 

Plaats: conferentiezaal Markt 28A Sint 
Katelijne Waver 

 
Inkom: €15, 10€ voor leden van het 

Davidsfonds, 8€ tot 21 jaar, 
graag inschrijving en betaling vooraf 

aanmelden bij uw bestuurslid of per e-brief: 
davidsfondsskwr@gmail,com 

 
 

Betaling: op rek BE71 4165 3028 7169 van Davidsfonds St.Kat.Waver met 

vermelding: “lezing De Zwaan” en het aantal personen. 
 

Info: Jan Vander Kuylen 015 55 23 19 
        Patrick Wouters  015 31 68 93 
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